
Liefste givertjes en ouders, 
 
De tijd van het jaar is weer gekomen wanneer het buiten zeer hard vriest en de dagen 
zeer kort zijn. Dit is het moment waarop wij onze rugzak maken en er  een weekendje op 
uit trekken. Waar we naartoe gaan, blijft zoals steeds nog geheim, maar volgende 
informatie krijgen jullie wel al van ons: 
 

- Vertrek: vrijdag 19 december 20uur, achterkant station Denderleeuw (Parking, je 
ouders kunnen hier 2 uur parkeren zonder te moeten betalen) , graag op tijd 
komen want ons vervoermiddel wacht niet op ons 

- Terugkomst: maandag 22 december 18uur, achterkant station Denderleeuw 
(Parking) 

- Prijs: 40euro 

- Thema: Discipline, dedication and friendship butttttt… : Safety First! 

 
Wat nemen we mee ?: 
 
- Normale kledij (comfortabel, warm genoeg en mag vuil worden) 

- Uniform: Hemd, das en groene broek! 

- Zwemgerief + handdoek 

- Tandenborstel en deo voor de aangenaamheid voor anderen 

- Matje en slaapzak 

- Droge schoenen (botinnen) 

- 1kg en 265 gram bloem (EXACT) 

- Verkleedgerief  
- Al dit gerief steek je natuurlijk in een trekrugzak  
- Goed humeur 

- En zoals er altijd staat: dure GSM’s laat je best thuis. Voor wie toch zijn GSM 
meeneemt: als we hem zien, houden wij hem bij tot maandag. (GSM kan alleen 
handig zijn om in geval van nood te leiding te contacteren indien jullie gedropt 
zouden worden) 

- GEEN alcochol, frisdrank, snoep, koekjes, … Wij voorzien jullie van genoeg eten 

 
Saftery first, ook al ist gatlelijk! 
 
 
Graag iets laten weten als je mee zou gaan, is handig voor ons! 
Stef en Matthi 


