
 

 

 

 

 

Hey givers,  

 

Tijd om jullie panterprints, fluo-outfits, trainingspakskes, roze badpakjes, zonnepetjes, badjassen, 

… weer boven te halen! Het bienste weekend van het jaar komt er weer aan: EIKES.                        

Kunnen jullie al raden wat het thema is?? KAMPING KITSCH!                                                                                 

Dus haal jullie meest marginale outfit uit de kast en bereid jullie voor op een onvergetelijk 

weekend met jullie vriendjes en vriendinnetjes van je eigen scouts en uit het District Dender. 

 

Waar: De witte kaproenen, Aalter 

Hoe:  Trein 

Kostprijs:  € 30 – Dit bedrag betalen jullie aan jullie leiding 

Inladen rugzakken:  

Op donderdag 29 maart worden jullie verwacht om 19u00 op de parking van de ‘Tragel sport’ te 

Aalst om jullie rugzakken in te laden. 

Weekend zelf 

Op vrijdagavond 30 maart spreken we af om 18u00 op de parking van de Tragel sport te Aalst, 

waarna we met de trein naar Aalter vertrekken Op zondag 01 april komen we om 14u00 terug aan 

op de parking van de tragel in Aalst. 

Wat breng je mee 

✓ JE MARGINAALSTE OUTFIT 

✓ Slaapzak, matje, toiletgerief, warme kledij, regenkledij, bestek en gamel, jullie medegivers, 

etc. 

✓ Extra geld voor de fuif 

Wat laat je thuis 

 Overdreven veel geld, wapens, drank, waardevolle spullen, drugs, moeder 

 gsm (tenzij op eigen risico) 

 

Een stevige linker 

Het eikescomité  

 

 


