Beste jonggiver

Het is bijna zover, vrijdag zeggen we bye bye mama en trekken we Vlaanderen het vakantieland bij
uitstek in. Het is voor jullie gedaan met blokken en rekenen van twee tot de zesde macht. Waar gaan
we heen? Wel, we trekken niet ten oorlog, maar blijven natuurlijk ook niet thuis. Aangezien we fans
of Flanders zijn, blijven we in dit prachtige groenland. Het wordt alleszins geen hoeve in Vlaamse
velden. Nee, waar wij heen gaan, lopen we geen kans op loslopend wild.

Vrijdag 20/12 spreken wij niet af langs de kade, maar om 17u30 (niet vroeger of later) aan de
achterkant van het station van Denderleeuw.

Verder weten wij dat iedereen van vlees en bloed is (wij zijn immers drie wijzen) en daarom is dit
weekend dan ook getest op mensen. Breng daarom zeker de volgende zaken mee:

- slaapzak

-matje

- 40 euro(kostprijs winterkamp)

- wat zakgeld voor de zekerheid

- handschoenen (zeker weten niet vergeten!)

- een magazinski

- verkleedgerief

- geen dure spullen: geen gsm, ipod, tablet, psp, nintendo,...

- alle andere benodigdheden

We zullen op maandag 23/12 terug zijn in Denderleeuw om 12u (zonder onvoorziene

omstandigheden of eventuele neveneffecten).

Hartelijke groeten aan iedereen,
De jonggiverleiding

want zo is er maar één...

P.S.: Voor wie nog niet helemaal mee is, het thema is dus één!



